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ŞİİRLER 


ONUNCU YIL MARŞI 


Çıktık açık alınla on yılda her savaştan, 

On yılda, on beş milyon genç yarattık her yaştan. 
Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan; 
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan. 


Türk'üz, Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi 
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri! 


Bir hızla kötülüğü, geriliği boğarız, 

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. 
Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız, 
Tarihten önce vardık, tarihden sonra varız. 


Türk'üz, Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi, 
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! 


Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını, 
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını. 
Bütünledik her yönden İstiklâl kavgasını, 
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını. 


Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi, 
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri! 
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz, 
İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz. 
Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülküye, biz, 


Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. 


Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi, 
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri! 


Behçet Kemal ÇAĞLAR 
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL 


(Beste: Cemal Reşit REY) 


Sevdiğimiz Atatürk, S. 298 


ELLİNCİ YIL MARŞI 


Müjdeler var yurdumun toprağına, taşına; 
Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına! 

Bu rüzgârla şahlanmış dalga dalga bayrağım; 
Başka bir tuğ yaraşmaz Türk'ün özgür başına. 


Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu; 
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu. 


Yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta, 
Koşuyoruz durmadan kadın erkek bir safta.. 
Elimizde meşale; ilke ilke Atatürk, 

Işıklarla donattık ülkeyi her hafta. 


Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu; 
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu. 


Aynı kandan feyz ahr bunca toprak, bunca taş, 
Kılıç tutan bilekler, verdi sabanla savaş. 
Tekniğin dev nabzında her adım, her dakika, 
Çarklarda aynı tempo, yüreklerde aynı marş. 


Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu; 
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu. 


Biz yürekten bağlıyız elli yıldır bu yola; 

"Yurtta barış" ilk hedef, "Cihanda sulh" parola. 
Koparamaz hiçbir güç bizi milli birlikten; 
Atamızın izinde koşuyoruz kol kola. 


Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu; 
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu. 


Yaşasın hür ulusuml Soylu gencim, benliğim! 
Yaşasın şanh ordum, sarsılmaz güvenliğim! 
Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara, 

Örnek olsun cihana devletim, düzenliğiml 


Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu, 
Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu... 


Bekir Sıtkı ERDOĞAN 


(Beste: Necil Kâzım AKSES) 


29 EKİM 


Bu sabah içimde bir tazelik var, 

Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben! 
Sokaktan yükselen şu şen naralar, 

Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben! 


Nerede o dünkü ateşli nabiz, 

Nerede yastıkta kıvranan başım? 

Bu sabah içimde çelikten bir hız, 

Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım. 


Az önce fecirle kaçan yıldızlar 
Başımdan yağıyor daha bol, gümrah, 
Şimdi benliğimde bir bütünlük var, 
İçimde bir âlem gizli bu sabah. 


Bu millet, bu insan, adı sanı Türk, 
Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli, 
Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük, 
Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli. 


Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne, 
Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum, 
Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene, 
Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum. 


Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman, 
Bu bizim davarlar, bizim danalar, 

Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman, 
Bu yiğit erkekler, yiğit analar. 


Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler, 
Bu yanık çehreler, bu bizimkiler, 

Bu ağaç, bu çiçek, bu çiy, bu renkler, 
Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler. 


Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar, 

Bu zeybek, bu halay, bu güreş hep ben! 
Bu sabah içimde bir tazelik var, 

Bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben! 


Ey rüya, ey hayal, beni terk etme. 

Ey sabah, koynunda şenim, hem zinde, 
Bir şuur ışığı vurmuş perdeme, 

Bir bahar öğlesi gibi çimende. 


Siz şimdi sokaktan geçen oymaklar, 
Yürüyün siz bütün il çocukları, 
Göğüslerde gurur, elde bayraklar, 
Yürüyün başlar dik, alın yukarı. 


Yürüyün ardından siz emellerin, 
Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar, 
Uzaktan çırpınsın size ellerim, 

Çırpınsın yüreğim, durana kadar. 


Bu sabah içimde bir tazelik var, 

Bu seher, bu camdan giren gündüz ben! 
Komşular, şaşmayın bana komşular, 

Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben! 


Ahmet Kutsi TECER 


Ahmet Kutsi Tecer, Türk 
Büyükleri Dizisi: 47, S. 101-105 
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Cumhuriyet Bayramı, 
Geldi bize ne mutlu! 
Bayraklarla donattık, 
Güzel okulumuzu. 


Sokaklarda evlerde, 
Al bayrak dalgalanır. 
Onun o al rengini, 
Bütün bir dünya tanır. 


Yirmi dokuz ekimi, 
Karşılarız neşeyle. 
Çünkü bugünle erdik, 
Büyük Cumhuriyet'e. 


Yürüyün arkadaşlar, 
Hep ileri koşahm. 
Bugün bayramımız var, 
Gelin bayramlaşalım... 


Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 


29 EKİM 


Bin dokuz yüz yirmi üç, 
Saat tam 20.50, 
Duyurdu bir, iki, üç, 
Yüz bir pare topumuz, 
Şanlı büyük ordumuz, 
Ünümüzü dünyaya. 


Dağ, taş, dere, ova, çay, 
Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay, 
Asker, işçi, okullu, 

Neşe ile dopdolu. 

Varol ey Cumhuriyetl 
Adı güzel hürriyetl 


Dökülen kanmızla, 
Sönmez inancımızla, 
Kavuştuk bizler sana, 
Can veririz uğruna. 
Gel tatlı şenliğimiz, 
Gel kutlu benliğimiz. 


Sen, bizim yüzümüzsün, 
Gönlümüz, gözümüzsün. 
Damarımızda kansın, 
Dizimizde dermansın. 
Selam ey cumhuriyetl 
Selam ey büyük milletl 


Mehmet Necati ÖNGAY 





29. GÜN 


Al, tut ellerimi... 

Tut ki; 

Özgürlüğümün bu sevinçli gününde, 
Paylaşalım sevgiyi. 

İnsanca mutlu... 

Eğer efendisiysem kendimin, 
Sanma ki kolay oldu. 
Yüzyıllar boyu ezdi 

Beni benim gibiler. 

Hiç farkımız da yoktu, 

O insansa ben neydim; 

O doğmuş, ölecekti. 

Ya ben, peki ben kimdim? 


" Kim bilir belki yarın, 
Belki yarından yakın 
Doğacaktı..." mutlaka, 
Özgürlüğü insanınl 

Ve sonunda mutluluk 
Bir ekim sabahında 
Uzattı ışığını 
Aydınlandı vatanım. 


Egemenlik kayıtsız, 
Bu milletin hakkıydı. 
Son buldu insanıma 
Baskısı zorbaların. 


Işte: 

Bu ekim sabahında uzattım ellerimi... 
Ellerim cumhuriyet, egemenlik elimiz. 
Paylaşalım istedim özgürlüğü sevinci: 
Dokuz yüz yirmi üçten, sonsuz ekimlere; biz!.. 


Günay TULUN 


AKDENİZ'E DOĞRU 


Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, 
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti.. 


Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, 
Yuvaları dağılmış, yılmaz bir avuç yılmaz erle. 


"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk; 
Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk. 


Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız, 
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. 


Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa, 
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa. 


Vahşetlere dikilmiş gözlerimiz dumanlı, 
Hürriyete susamış yanık bağrımız kanlı; 


Çılgınca atılarak şanlı Dumlupınar'a 
Süngümüzden şan verdik coşkun yıldırımlara ... 


Sakarya' dan su içen o çelik süngülerle, 
Yuvaları dağılmış yılmaz bir avuç erle 


Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, 
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti... 


Ömer Bedrettin UŞAKLI 


Ömer Bedrettin Uşaklı, İlhan Geçer, S. 16 


ATATÜRK VE CUMHURİYET 


Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk, 
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!.. 
Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın, 
Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nnl... 


Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"! 
Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl... 
Alev alev bayrağım kızılhklarda yandı, 
Bütün millet "Kemal'in etrafında toplandı!.. 


Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara 
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!.. 
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak: 
Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!.. 


Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından, 

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından! 
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler, 

Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!.. 


Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi, 

Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!.. 
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete, 
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!.. 


Değildir zindan artık bize Anadolu'muz, 
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!.. 
Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden, 
Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!.. 
Cemal Oğuz ÖCAL 

Her Yönüyle Atatürk, S. 324 
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ATATÜRK VE CUMHURİYET OLMASA 


Bilemezdik özgürlüğün tadını 
Atatürk ve Cumhuriyet olmasa 
Hiç söyleyemezdik Türklük adını 
Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. 


Bağnaz düşünceyi atamaz idik 
Yaşantıya dize katamaz idik 
Hiç huzur içinde yatamaz idik 
Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. 


Yok olur giderdi Türklüğün çağı 
Kemiğin çürürdü, erirdi yağın 

Gül gülüşten ile dolmazdı bağın 
Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. 


Açamazdık çağdaşlık kapısını 
Kıramazdık örf adetin yapısını 
Bize vermezlerdi yurdun tapusunu 
Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. 


Özümüzü kaybederdik şaşardık 
Yalın ayak çok karlı dağ aşardık 
Bugün hala taş devrini yaşardık 
Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. 


Gönüllerde dert sıkıntı bitmezdi 
Medeniyet bize hitap etmezdi 
Kara çarşaf başımızdan gitmezdi 
Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. 


Bayramlarda meşaleler yakmazdık 
Kadınla erkeğe eşit bakmazdık 
Karanlıktan aydınlığa çıkmazdık 
Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. 


Sefil ERÖKSÜZ'ün olmadı ünü 
Örnek alamazdık yarını dünü 
İlim dünyasına dönmezdik yönü 
Atatürk ve Cumhuriyet olmasa. 


Mehmet Ali ERÖKSÜZ 


ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET KADINI 


Ay yıldızlı bayrak elde geziyor 
Atatürk'ün cumhuriyet kadını 
Türk'e yeni baştan destan yazıyor 
Atatürk'ün cumhuriyet kadını 
Çağdaş uygarlıktan almış adını. 


Tırnaklar ojeli dudak boyalı 
Giysileri dantel dantel oyah 
Namuslu, ifetli, edep hayalı 
Atatürk'ün cumhuriyet kadını 
Çağdaş uygarlıktan almış adını. 


Yurdundaki tehlikeyi görüyor 
Gahırlanıp sessiz sessiz yürüyor 
Anlayana ültimaton veriyor 
Atatürk'ün cumhuriyet kadını 
Çağdaş uygarlıktan almış adını. 


Atatürk'ün emaneti Çankaya 
Yatır onu gönlündeki bankaya 
Gerekirse katılacak kavgaya 
Atatürk'ün cumhuriyet kadın 
Çağdaş uygarlıktan almış adını. 


Borani'nin şehidinin anası 
Laikliğin omurgası binası 

Elvan elvan ellerinin kınası 
Atatürk'ün cumhuriyet kadını 
Çağdaş uygarlıktan almış adını. 


Halil ÇİMEN 
(Aşık Borani) 


BİZE SORARSANIZ ÇOCUKLAR 


Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek; 

İşte bu bastığımız toprak, 
Ay-yıldızlı bayrak, 

Diye dalgalanırız çocuklar.. 


Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek; 
İşte bu okuyup yazdığımız 
Yazıdır dilimize uyan, 
Diye konuşuruz çocuklar.. 


Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek; 
İşte bu kılık kıyafet, 
Bütün uygar dünyanın 
Diye giyiniriz çocuklar.. 


Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek; 

İşte bu kadın-erkek eşitliği, 
Türk'ün benliğine yaraşır, 
Diye övünürüz çocuklar.. 


Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek; 

İşte bu milli egemenlik, 
Kendi kendimizi yönetmek, 
Diye güveniriz çocuklar.. 


Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek; 
İşte bu kalkınma yarışı, 
Çağdaş uygarlık seviyesi, 
Diye çalışırız çocuklar.. 


Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek; 
Türk milletinin temeli 
Atatürk inkılâpları, 

Diye savunuruz çocuklar.. 


Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek; 
İşte bu korkusuz yaşama, 
Karşılıklı sevgi saygı, 
Diye seviniriz çocuklar.. 


Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek; 
İşte bu okul ve eğitim, 
Size olan inancımız, 

Diye kazanırız çocuklar.. 


Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek; 
İşte bu kutlu gün 
Hepimize armağan 

Diye kavuşuruz çocuklar... 


Atilla Yekta ÇIKAN 


Turgut Reis İlköğretim O. Öğretmeni / ANTALYA 
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BU CUMHURİYET 


Ümmetten kurtulup özgür bireye 
Varmanın, yoludur bu Cumhuriyet 
Hacıya, hocaya, dedeye beye 
Karşıdan durmaktır, bu Cumhuriyet. 


Yıkarak kulluğu, olunur yurttaş 
Herkes eşit olur, herkes vatandaş 
Barış ortamında, herkesler kardaş 
Bunları var eder, bu Cumhuriyet. 


Serbestçe kararlar verip almayı 
Yaşamda her zaman kendin olmayı 
Aklı duygulardan öne koymayı 
Öğretendir özde, bu Cumhuriyet. 


Dogmadan arınıp, bilimselliğe 
Sanata, tekniğe, dirimselliğe 
Güdümden kurtulup, hep kendinliğe 
Kavuşmaktır özde, bu Cumhuriyet. 


Tiranhk, krallık, ve despotluğu 
Teokrasi, baskı ve monarklığı 
Oligarşi, ağa, bey ve hanlığı 
Yıkmaktır özünde, bu Cumhuriyet. 


Demokrasi onun, en büyük savı 
Yok ise olgunluk, bulmazsın tavı 
Her zaman her yerde, tutuşan kavı 
Engeller elbette, bu Cumhuriyet. 


Çağdaşlığa döner, onu yaşayan 
Uzak kalmaz, ondan ışık taşıyan 
Aklı ve istenci, ona bağlayan 
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Vazgeçilmez olur, bu Cumhuriyet. 


Kara sabandan, fabrikalaşmaya 
Köylülükten çıkıp, kentli olmaya 
Uygarlığı bilip, onu bulmaya 
Yönlendirip taşır, bu Cumhuriyet. 


Dünyada barışı, hep savunmayı 
Emperyal olana karşı durmayı 
Her zaman bağımsız ulus kalmayı 
Korumayı güder, bu Cumhuriyet. 


Aymazın, duymazın, özünü bilen 
Doğruyu, gerçeği, halka söyleyen 
Halk ile ağlayıp, halk ile gülen 
İnsanlar yaratır, bu Cumhuriyet. 


Yıktı Padişahı, var etti halkı 
Yönetim erkine kattı bu halkı 
İstendi ki bu halk, döndürsün çarkı 
Laiklik yaşattı, bu Cumhuriyet. 


Hilafet yok oldu, kalktı sultanlık 
Yurttaş bilinciyle, kalmadı hanlık 
Aydınlığa döndü, onca karanlık 
Benliği var etti, bu Cumhuriyet. 


Zamanım seninle, irşat olmuştur 
Gerçek aydınlığı, sende bulmuştur 
Her zaman özüyle, bağlı kalmıştır 


Halkın güneşidir, bu Cumhuriyet. 


Süleyman ZAMAN 
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BUGÜN 


Tarihin yücesine, 
Erildiği gün bugün. 
Hürriyet bahçesine 
Girildiği gün bugün. 


Koşarak kutlu izden, 
İlk hedef Akdeniz'den, 
Sonsuz emele tezden, 
Varıldığı gün bugün. 


Ünlüsü bayramların, 
Şereflerin, şanların, 
Uğrunca ne canların, 
Verildiği gün bugün. 


Alın açık, yüzler ak, 
Aydın artık her şafak, 
Kalblerin bayrak bayrak, 
Gerildiği gün bugün. 


Sonucu kara bahtın, 
Devrilen tacın, tahtın. 
Sultanın, saltanatın, 
Verildiği gün bugün. 
Kutlu olsun ey millet, 
Canımız Cumhuriyet, 
Zaferin demet demet, 


Derildiği gün bugün... 


M. İhsan BULUR 
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BUGÜN 


Durmadan dalgaları şanlı bayrağım, 
Yurdumun en büyük bayramı bugün. 
Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım, 
Yurdumun en büyük bayramı bugün. 


Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. 
Bahçeler donansın, güller süslensin. 
Ata'nın açtığı yollar süslensin. 
Yurdumun en büyük bayramı bugün. 


Yurt için savaşmak bir şanlı düğün, 
Yaşamak duygusu her şeyden üstün, 
İstiklal sevdası ufkumuzda gün, 
Yurdumun en büyük bayramı bugün. 


Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür. 
Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. 
Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür, 
Yurdumun en büyük bayramı bugün. 


Ata'mız her zaman kalbimizde hız, 
Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız, 
Şölenler kurulsun, içilsin kımız, 
Yurdumun en büyük bayramı bugün. 


Kanını toprağa katanımız var, 
Bayrağın altında yatanımız var, 
Destanlar kaynağı vatanımız var, 


Yurdumun en büyük bayramı bugün... 


Uluğ TURANLIOĞLU 
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CUMHURİYET 


Türk Milleti savaştı 
Yüce istiklâl için, 
Sonunda temelini 
Attı Cumhuriyet'in. 


Atamızın yolunda 

Her zorluğu aşarız, 

Biz sağlam Türk gençleri, 
Neş'e ile coşarız. 


Bin dokuzyüz yirmi üç 
Yirmi dokuz ekimde, 
Şan ve şeref içinde 
Erdik Cumhuriyet'e. 


Var olsun Cumhuriyet 
Yaşasın Türk Milleti, 
Bizler yaşatacağız 


Şanh Cumhuriyeti... 


Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 
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CUMHURİYET 


Güneş gibi ışık olduk, 
Var olasın cumhuriyet. 
Her işine aşık olduk 
Var olasın Cumhuriyet. 


Vücuttaki kanımızı, 
Kutsal olan dinimizi, 
Şen eyledin canımızı 
Var olasın Cumhuriyet. 


Güneş oldun başımıza, 
Toprak ile taşımıza. 
Erdik, ekmek, aşımıza 
Var olasın Cumhuriyet. 


Atamızdan armağansın, 
Seviyoruz, yadigârsın. 
Halkımıza vefakârsın. 
Var olasın Cumhuriyet. 


Der Ummani, geldik coşa, 
Türkiye'miz baştan başa, 
Bayrağınla sonsuz yaşa 
Var olasın Cumhuriyet... 


Aşık Ummani SARAÇ 


Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk, S. 197 
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CUMHURİYET 


Ey bizlere bugünü kazandıran şehitler. 
Ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler. 


Ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarız. 
Rahat rahat uyuyun nöbette bizler varız. 


Canımızdan azizdir bıraktığın emanet, 
Cumhuriyet şereftir, namustur Cumhuriyet. 


Ateş içinde doğduk uyku bize yaramaz 
Ölüm bile arasa bizi evde bulamaz. 


Tarlada, fabrikada, kışlada okuldayız, 
Fakat hep bir emelde, bir yönde bir yoldayız. 


Bugün hürriyet için Kore'yi vatan bildik, 
Edirne, Çanakkale, İzmir, Ardahan bildik. 
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İnandığımız yolda çiğneriz dağı düzü, 
Hak edenin bağrına saplarız süngümüzü. 


Harikalar yaratır bir damlacık Türk kanı, 
Dünyalar alkışlıyor bir avuç kahramanı. 


O bir avuç kahraman biliyor tarihini, 
Onu muzaffer eden şanı, kanı ve dini. 


Seve seve bırakıp köydeki ocağını, 
Göz kırpmadan veriyor kolunu bacağını. 


O böyle haşroldukça hürriyetle, imanla, 
Türk yurdu yükselecek hergün şerefle, şanla. 


İmanlı göğüslere karşı dağlar duramaz, 
Coşarsak selimize dünyalar bent vuramaz. 


Türküz düşman üstüne işte böyle akarız, 
Yirmi Milyon ateşiz, yirmi dünya yakarız, 


Ey ölümsüz Atatürk şerefisin milletin, 
Bekçisiyiz tek kalsak inan CUMHURİYET'in... 


Behçet Kemal ÇAĞLAR 
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CUMHURİYET 


Gönül verdik, 
Sana erdik. 
Ey hürriyet, Cumhuriyet! 


Herkes sever, 

Seni över. 

Ey hürriyet, Cumhuriyet! 
Canımızdasın, 
Kanımızdasın. 


Ey hürriyet, Cumhuriyet! 


Behçet Kemal ÇAĞLAR 
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CUMHURİYET 


Canımdan çok severim 
Mutluluğumsun benim 
Işığısın ülkemin 
Cumhuriyet çok yaşa. 


Seninle hür yaşarız 
Her güçlüğü aşarız 
Ufuklara koşarız 
Cumhuriyet çok yaşa. 


Barışı ilke seçtin 
Milletle bütünleştin 
Kalbimize yerleştin 
Cumhuriyet çok yaşa. 
Allah'a duam niye? 
İyi ki varsın diye.. 
Atamızdan hediye 
Cumhuriyet çok yaşa. 


Cemal GÖREN 
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CUMHURİYET 


Atamızdan emanettir, 
Seksen yıllık Cumhuriyet. 
Kazanılmış hürriyettir, 
Seksen yıllık Cumhuriyet. 


Anaların, ninelerin, 
Yarım kalmış ninnilerin, 
Gözü yaşlı yetimlerin, 
Seksen yıllık Cumhuriyet. 


Yokluk ile var edildi, 
Düşmana yurt dar edildi, 
Yıldan yıla yad edildi, 
Seksen yıllık Cumhuriyet. 


Dost, sözlerim boşa alma! 
Aç gözlerin, düşe dalma! 
Yıkılamaz, taşa çalma, 
Seksen yıllık Cumhuriyet... 
Engin TUNCA 


29.10.2003 - 80. Yıl anısına 
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CUMHURİYET 


Vatan edilmişken üleş 
Samsundan doğmuştu güneş 
Omuz verdik bacı kardeş 

Sen çok yaşa Cumhuriyet 


Güneşimiz söndümola 
Molla dedi bitti mola 
Cüppe sarık düştü yola 
Sen çok yaşa cumhuriyet 


Kürsülerde bolca nutuk 
Yolu zemzem ile yuduk 
Ata'dan sonra uyuduk 
Sen çok yaşa Cumhuriyet 


Her seçimde bir velvele 
Sandığa girer hergele 

İşin yoksa seç rastgele 
Sen çok yaşa Cumhuriyet 


Hak dedim oldum kefere 
Ne desem öbür sefere 
Devrim muhtaçtır nefere 
Sen çok yaşa Cumhuriyet 


Bir yan gider haraç mezat 
Nere baksan var bir tezat 
İsyaniden var maruzat 


Sen çok yaşa Cumhuriyet. 


Esat KORKMAZ 
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CUMHURİYET 


Cumhuriyet çocuklarım için doğacak, 
Cumhuriyet olmazsa gelecek olmayacak. 

Bu vatan Türk'tür, Türk kalacak! 

Akan kanlar, giden canlar için cumhuriyet, 
Korumak için topraklarını, 

Unutmaz şehitleri asırlar geçse de bu millet. 
Dilde sen, gönüldesin cumhuriyet! 

Sana başlamak için sabah olsun diye 
Beklemeyecek bu millet. 

Yürü, hala ne duruyorsun? 

Şehidin orda yatıyor biliyorsun. 

Cahiliyet savaşından seninle çıktık, 

Güneş gibi ısıttın her yanımızı, 

Bilsen ne güzel sana kavuşmak Cumhuriyet... 


Fatma KARAKOYUN 


26.10.2005 


sə 


CUMHURİYET 


Biziz bu memleketin, 
Kanı, iliği, eti, 

Yirmi dokuz Ekim'de, 
Kurduk Cumhuriyeti. 


Yirmi dokuz Ekim'de, 
Yeni bir ay parladı. 
İşte bu parlak ayın, 
Cumhuriyettir adı. 


Yirmi dokuz Ekim'de, 
Bütün ışıklar yansın, 
Caddeler baştan başa, 
Bayraklarla donansın. 


Elele tutuşahm, 

Hiç değişmez bu niyet, 
Yaşasın Türk Milleti, 
Yaşasın Cumhuriyet! 


Halil SOYUER 
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CUMHURİYET 


Ne saltanat, ne sultan, 
Ne hakanhk, ne hakan, 
Biz ki Türküz, Türke baş 
Kendi seçtiği yurtdaş. 


Hükmeden ancak millet, 
Milletle birdir devlet. 
Onun dediği olur, 

Onun sözü tutulur. 


Millet güvendiğini, 
Öğüp beğendiğini, 
Yerine vekil seçer, 


"Yurda bakacaksın" der. 


Bu seçilen vekiller, 
Bir yerde birleşirler. 
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Ona denir Kamutay, 
Millete budur saray. 


Saylavlar, kadın, erkek, 
Vatanı düşünerek, 
Kanun yaparlar orda, 
Düzen verirler yurda. 


İşler yürür bunlarla, 
Eldeki kanunlarla, 
Yurt idare edilir; 
Buna Hükümet denir. 


Durumu böyle olan, 
Bu şekilde kurulan 
Devlet, Cumhuriyettir, 
Onda hakim millettir. 


Kamutayca seçilen, 
Cumhurreisi denen, 

En büyük Türk yurtdaşı, 
Olur devletin başı. 
Cumhuriyeti kuran, 
Büyük milli kahraman, 

İlk başkandır Atatürk, 
Kimse yok ondan büyük... 
(Sizin İçin, S. 16) 

Hasan Ali YÜCEL 


Hasan Ali Yücel Günleri, S. 96 
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CUMHURİYET 


Yirmi Dokuz Ekimde, 
Cumhuriyet kuruldu 
Ulus özgür sesini, 

Tüm dünyaya duyurdu. 


Cumhuriyet bizlere 
Armağandır Ata'dan 
Egemenlik sesleri 
Yükseldi Ankara'dan. 


Al bayrağım göklerde, 
Övünçle dalgalanır. 

Cumhuriyet Bayramı, 
Hep kıvançla kutlanır. 


Hülya ÖNEL 
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CUMHURİYET 


Tarifin fazilettir, 
Başkası eziyettir, 
Tek hâkimin millettir, 
Cumhuriyet çok yaşa! 


Koruyacak millettir, 
Yaşaman bir servettir, 
Türk olmak bir şereftir, 
Cumhuriyet çok yaşa! 


Çarpan tek bir yürektir, 
Hür yaşamak gerekir, 
Anmak büyük şereftir, 
Cumhuriyet çok yaşa! 


Karanlıklar yok ettin, 
Dünyaya sevgi ektin, 
Sen bulunmaz nimettin, 


Cumhuriyet çok yaşa! 


Hüseyin KARADENİZ 
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CUMHURİYET 


Kahraman Atatürk'ten 
Armağansın sen bize. 
Yildönümün çoğalsın 
Katılsın sevgimize. 


Bir çelenk ol da seni 
Başımızda göreyim. 
Yaşasın cumhuriyet 
Diye çarpsın yüreğim. 
Korumaya ant içtim 
Seni, nabzım vurdukça. 
Başımızın tacısın, 


Var ol, dünya durdukça! 


İsmail Hakkı SUNAT 
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CUMHURİYET 


Sen benim dünyamsın Cumhuriyet, 
Sende ulusal mutluluk 

Sende sonsuz hürriyet, 

Seninle yüceldi devlet 

Seninle vardır millet ilelebet. 
Seninle yaşamalı evren, 

Seni yazmalı ozanlar mısralarında, 
Seni söylemeli bütün şarkılar, 

Seni bestelemeli piyanolar tuşlarında. 
Lacivert akşamlarda 

Söylenirken istiklal marşım 

Sen dolmahsın içinme hüzün hüzün, 
Doğmalı her sabah yurduma 
Güneşlerce yüzün. 

Seni konuşmalı milyonlarca insan 
Kendi dillerinde, 

Kendi bayrakları altında. 

Sen oturmalısın tüm dünyada 
Ulusların tahtında. 

Seni taşımalı askerler 

Bayrak bayrak ellerinde, 

Sen açmalısın baharın güllerinde, 
Sen süslemelisin çocukların rüyalarını, 
Seni düşünerek sevmeli 

İnsanlar yarını. 


Senin gözlerinden doğmalı renkler, 
Seni kıskanmalı çiçekler, 

Senin şarkını söylemeli 

Hudutları beklerken askerler. 
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Sensin Atamdan kalan 

En büyük miras, 

Seni içmeli çöldeki insanlar tas tas. 
Atatürk'le var olduk, seninle yaşıyoruz, 
50 milyon seninle bütünleşmiş 

Hazır olda bekleyen, çelikleşmiş bir orduyuz.. 
Atatürk'üm sana şükran 

Seninle dopdoluyum 

Atatürk demek, cumhuriyet demek. 
Türk demek, hürriyet demek. 
Cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet 
Seninle koyun koyuna yaşayacak 

Bu millet, sonsuza dek. 


Mehmet Bozkurt ESENYEL 


Ağın, Eylül-Ekim 2009, S. 6 
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CUMHURİYET 


Genç, ihtiyar, kadın, kız, 
İşte sokaklardayız. 
Başımızda ay yıldız 
Seninle Cumhuriyet. 


Kurtuluş Savaşı'nın 
Bize armağanısın. 
İnsanım aydınlansın, 
Seninle Cumhuriyet. 


Sen özgürlük yolusun, 
Güzellikler dolusun. 
Yolum doğruluk olsun, 
Seninle Cumhuriyet. 


Atatürk önderimiz, 
Işıkh izindeyiz. 
Mutluyuz, sevinçliyiz, 


Seninle Cumhuriyet... 


Mehmet ŞAHİN 
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CUMHURİYET 


İsmini almışsın büyük insandan 
Sonsuza dek yaşa sen Cumhuriyet 
Tüm dünya söz etti senin adından 
Sonsuza dek yaşa sen Cumhuriyet. 


Paydos oldu padişahın fermanı 
Bereket kapladı yurtta harmanı 
Şaha kalktı dizlerimin dermanı 
Sonsuza dek yaşa sen Cumhuriyet. 


Adın büyük, şanın yüce sözüm yok 
Başkasının toprağında gözüm yok 

Sen yetersin, başka söze lüzum yok 
Sonsuza dek yaşa sen Cumhuriyet. 
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Mührünü basarsın yıllardır çağa 
Şenlik getirirsin ovaya, dağa 
Özgürce yükselir bir bak bayrağa 
Sonsuza dek yaşa sen Cumhuriyet. 


Gururla doğuyor her türlü çiçek 
Açtığın ufukta yurdum gülecek 
Sabrımız var, mutlu günler gelecek 
Sonsuza dek yaşa sen Cumhuriyet. 


Atamla şahlanır Türk'ün gururu 
Yaşayanlar bilir esiri, hürü 
Aydınlık günleri getirdi, yürü 
Sonsuza dek yaşa sen Cumhuriyet. 


Yine şahlanıyor mertlik destanı 
Ay-yıldız bayrak donatmış vatanı 
Özütürk'e düşmüş, yazmak besteni 
Sonsuza dek yaşa sen Cumhuriyet! 


Ramazan ÖZÜTÜRK 


CUMHURİYET 


Ay yıldızlı al bayraklar, 
Her yanda dalgalanıyor. 
Süslendi evler, sokaklar 
Renk renk ışıklar yanıyor. 


Yirmi üç yıl önce bugün. 
Cumhuriyet kurdu millet, 
Bize büyük Atatürk'ün, 
Armağanı Cumhuriyet. 


En birinci vazifemiz, 

Onun yolunda yürümek. 
Canımız gibi koruruz, 
Cumhuriyet Türklük demek. 


Sevinçle, sağlıkla geçsin. 
Sabahımız, akşamımız. 
Kutlu olsun hepimize, 


Cumhuriyet Bayramımız. 


Vasfi Mahir KOCATÜRK 
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CUMHURİYET BAYRAMI 


Tarihe şan veren büyük milletim, 
Bugün senin Cumhuriyet Bayramın. 
Bize önder olan aziz Atamız, 

Bugün senin Cumhuriyet Bayramın. 


Dalgalan bayrağım, selâmlar sana, 
Seni gören düşman kaçar her yana. 
Her an için şan verirsin vatana, 
Bugün senin Cumhuriyet Bayramın. 


Bugün milletimi sevinçli gördüm, 

Bir baştan bir başa süslenmiş yurdum. 
Hazır ol selâma, kahraman ordum, 
Bugün senin Cumhuriyet Bayramın. 


İstiklâl yolunda savaşan bacım, 
Demedin kimseye yorgunum, acım. 
İlelebet sensin başımda tacım 
Bugün senin Cumhuriyet Bayramın. 


Okunsun marşımız hoş avaz ile, 
Atamın eseri bitmez söz ile. 
Merdanoğlu, coşmalısın saz ile, 
Bugün senin Cumhuriyet Bayramın. 


Aşık Musa MERDANOĞLU 


Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk, S. 185 
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CUMHURİYET BAYRAMI 


Ay yıldızlı bayrağım, 
Semaları donatmış, 
Bugün bayram var diye, 
Şafak erkenden atmış. 


Yüksek taklar süslemiş, 
Caddeleri, yolları, 
Bugün gözler ilerde, 
Bugün başlar yukarı. 


Akın akın insanlar, 
Meydanlara koşuyor, 
Bugün bayram var diye, 
Bütün millet coşuyor. 


Bu güzel Cumhuriyet, 
Devletimin temeli. 
El üstünde yaşatmak 


Hepimizin emeli... 


İ. Hakkı TALAS 
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CUMHURİYET BAYRAMI 


Bir zamanlar yurdumuzda 
Bir başka devlet varmış. 
Başındaki padişah 

Ne isterse yaparmış. 


Millet onun yanında 
Köle imiş, kul imiş. 
Türk'lerin vatanında, 
Yıllar sürmüş bu gidiş. 


Vatan kalmış bakımsız, 
Millet fakir, perişan 
Sönüp gitmiş eski hız, 
Yurda saldırmış düşman. 


Atatürk padişaha, 
Düşmana karşı durmuş, 
Yurdumuzu kurtarmış, 


Cumhuriyeti kurmuş... 


İ. Hakkı TALAS 
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CUMHURİYET BAYRAMI 


Gündüz herkes neşeli, 
Şenlik olur akşamı. 
Bayramların güzeli, 
Cumhuriyet Bayramı. 


Her bayramla bir tutmam, 
Bu bayram, büyük bayram. 
Yurtta üç gece, üç gün, 
Eğlence var, şenlik var. 


Işıklar yanar bütün 
Dalgalanır bayraklar. 
Her bayramla bir tutmam, 


Bu bayram, büyük bayram. 


Necdet Rüştü EFE 
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CUMHURİYET BAYRAMI 


Sabah erken uyandım yüreğim farklı çarpar 
Bundaki esas unsur Cumhuriyet bayramı 
Güneş güzel, gün güzel, kuşlarsa, gözün kırpar 
Bundaki esas unsur Cumhuriyet bayramı. 


Doğa başkadır bu gün, bülbül aşktadır bu gün 
Birlik içinde insan, kalpler, meşktedir bu gün 
Yüreğimin köşkünde, Ata'm köşktedir bu gün 
Bundaki esas unsur Cumhuriyet bayramı. 


Süsledik sokakları bayrakları asarak 
Ata'mızın resmini bağrımıza basarak 
Gururlandık hepimiz kendimizi kasarak 
Bundaki esas unsur Cumhuriyet bayramı. 


Yayılır ilkelerin fertlere birer birer 
Özgürlüğün harcıyla geçilmez surlar örer 
Yirmi üçten bu güne gençler izini sürer 
Bundaki esas unsur Cumhuriyet bayramı. 


Tankla tüfek dizili, askerler alay alay 
Kazanılmış hürriyet verilmez öyle kolay 
Sevinçlidir ŞAHİNİ yıllardır tutar halay 


Bundaki esas unsur Cumhuriyet bayramı. 


Ozan ŞAHİNİ 


50 


CUMHURİYET BAYRAMINDA 


Doğruldu, bundan on yıl önce, bükülmüş dizler. 
Türk gururla başını kaldırdı birdenbire 

On yıldır akıyoruz, benzedik bir nehire, 
Gözümüzde tütüyor geniş tuzlu denizler. 


Başlarımız dumanlı zafer denen kımızdan, 
Yanan bir bayrak gibi güneşi taşıyoruz... 
Güneş bir sel hâlinde akıyor kanımızdan, 
Her gün bir yıl ve her yıl bir asır yaşıyoruz. 


Şarkımız İnkılabın dillenmiş heyecanı. 
Gözlerimiz yaşarmış bu çılgın haykırıştan, 
Biz ki muzaffer çıktık bu en büyük yarıştan, 
Haykıralım, doldursun seslerimiz cihanı. 


Gözleri hep ilerde, başları hep yukarı, 
Nasıl çağlarsa dağda bütün heybetiyle su, 
Koşuyor zaferlere doğru gençlik ordusu. 
Bu ışık sarhoşları, İnkılâp sarhoşları. 


Gökte yanan güneşi koparıp tan yerinden 
Elimizde meşale gibi taşımaktayız... 
Bütün varlığımızla şimdi biz ayaktayız. 
Biz aldık bu ateşi Gazi'nin gözlerinden. 


Bir zafer takı gibi yurdun üstünde kurduk, 
En yaşlı bir tarihin en genç inkılabım. 
Duymamak için onu kaybetmek azabını 
Göğsümüzü önüne kale yaparak durduk. 
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Yaşatmaz bu havadan başka bir hava bizi, 
Ancak bu yol götürür, biliyoruz, güneşe. 
Ceddimiz nasıl önce tapardıysa ateşe. 
Öyle Cumhuriyetle doldurduk kalbimizi. 


Öyle bir savaştı ki, bu inkılâp yılları, 

Sonunda ya var olmak, ya ölmek mukadderdi. 
Gazi bir kartal gibi üstüne kanat gerdi, 

Ve Türk, bir mucizeyle durdurdu akılları. 


Asırlarca koca Şark beklerdi bir ihtilâl, 
Bugünün rüyasıyla avuttu azabını, 

Bir milletin toplayıp bütün ıstırabını, 

Bir ihtilâl hâlinde doğdu Mustafa Kemal. 


Tarihi o çevirdi gittiği sapa yoldan, 

O verdi nesi varsa bugün on beş milyona. 
Çok değil bütün millet şimdi taparsa ona. 
Tarih kaydetmemiştir daha böyle kahraman. 


Ona şeref, ona şan, ona bütün minneti 
Asırlık zincirlerden kurtulan bir milletin. 
İşte dev akisleri bu ebedi minnetin 
Bakın bir tek ses gibi sarıyor memleketi. 


Yaşar Nabi NAYIR 


Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi 
Ekim 2005, S: 622, S. 591-592 


52 


CUMHURİYET BİZİM, AYYILDIZ BİZİM 


Ata'nın armağanı, gidecek izim 
Cumhuriyet bizim, Ayyıldız bizim 
Hiçbir namert bakış, bükemez dizim 
Cumhuriyet bizim, Ayyıldız bizim. 


Kırana tutulsak, kalsak tek kişi 
Namerdin ülkeme, batamaz dişi 
Bu toprak bizimdir, bozulur işi 
Cumhuriyet bizim, Ayyıldız bizim. 


Dileğim odur ki, refaha ersin 
Yarma masmavi, umutlar sersin 
Bütün diyarlardan, sevgiler dersin 
Cumhuriyet bizim, Ayyıldız bizim. 


Diyor bak bir ana, vatan sağ olsun 
Bu bayrak altında, yatan sağ olsun 
Aydınlık günlere, katan sağ olsun 


Cumhuriyet bizim, Ayyıldız bizim. 


Sevim ASLANALP 
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CUMHURİYET ÇOCUKLARI 


Kalem, kitaptan beslenin 
Cumhuriyet çocukları. 
Yarına özgür seslenin 
Cumhuriyet çocukları. 


Gezmeyin dağ, ova, bayır 
Koşup cahilliği ayır 
Aydınlık ol diye bağır 
Cumhuriyet çocukları. 


İzleyerek Ata izi 
Çağdaşlığa yürüt bizi 
Sanat aşkı sarsın SİZİ 
Cumhuriyet çocukları. 


Demokrasi hedef olsun 
Gönlünüze ışık dolsun 
Tüm kirliler sizle solsun 
Cumhuriyet çocukları. 


Bilim çizsin yolunuzu 
Akla açın kolunuzu 
Seviyoruz dolunuzu 
Cumhuriyet çocukları. 


Sevgi dolun hep, her zaman 
Kaçın karanlıktan aman 
Yaman olun koşun yaman 
Cumhuriyet çocukları. 
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Barıştan ödün vermeyin 
Kokusuz gülü dermeyin 
Hedefi yere sermeyin 
Cumhuriyet çocukları. 


Okuyup alın bilgiyi 
Yok etmeyin hiç ilgiyi 
"Unutmayın ha tilkiyi! ” 
Cumhuriyet çocukları. 


İPEKLİ'den Yusuf'a dek 
Kalsanızda sadece tek 
Durmayın hep yürüyün pek 
Cumhuriyet çocukları. 


Yusuf İPEKLİ 
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CUMHURİYET DESTANI 


Vatanımın şenlik şölen dört yanı 
Dillerine cumhuriyet yazıldı 

Elli yaşın kutlu olsun nişanın 
Yıllarına cumhuriyet yazıldı. 


Başkomutan verdi büyük bir komut 
Ecdadımdan gelen ulu yolu tut 
Doğdu güneş gibi bize bir umut 
Kollarma cumhuriyet yazıldı. 


Kadın erkek bu vatanı koruduk 
Nice nice zaferlere yürüdük 
Yüksek dağlar gibi duman bürüdük 
Yellerine cumhuriyet yazıldı. 


Kabul oldu dilek dilek muratlar 
İstiklali nakışladı beratlar 

Zafer müjdeleyen küheylen atlar 
Nallarma cumhuriyet yazıldı. 


Kınalı gelinler, yetişkin kızlar 
Dedemin dilinde tarihi sözler 
Göründü hürriyet, açıldı izler 
Yollarına cumhuriyet yazıldı. 


Koç yiğitler yurdu tekmil buralar 
Vatan vatan diye yanar çıralar 
Coş verir ırmaklar, kükrer dereler 
Sellerine cumhuriyet yazıldı. 
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On Dokuz Mayısla Yirmi Üç Nisan 
İlk ışığı aldı bunlardan vatan 
Ata'nın gençliğe verdiği ferman 
Ellerine cumhuriyet yazıldı. 


Çobanoğlu elli yıla destanım 
Nice elli yıh görsün vatanım 
Ben sazımla vatanıma kurbanım 


Tellerine cumhuriyet yazıldı. 


Aşık Murat ÇOBANOĞLU 
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CUMHURİYET DEVRİMİYLE 


Dalgalandı bayrak burçtan 
Düşmanlar atıldı yurttan 
Tam bağımsız oldu vatan 
Cumhuriyet devrimiyle 


Atatürk önderlik etti 
Bize her şeyi öğretti 
Uyandırdı tüm milleti 
Cumhuriyet devrimiyle 


Padişaha kul olanlar 
Eşit vatandaş oldular 
Demokrasiyi kurdular 
Cumhuriyet devrimiyle 


Kullandı halk yetkisini 
Kurdu millet meclisini 
Yöneterek kendisini 
Cumhuriyet devrimiyle 


Sağlandı ülke birliği 
Kadın erkek eşitliği 
Yaşadık biz kardeşliği 
Cumhuriyet devrimiyle 


Hilafete dur denildi 
Laiklik ilan edildi 
Vicdanlar özgür bilindi 
Cumhuriyet devrimiyle 
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Çağdaş kıyafetler giydik 
Ölçüleri kabullendik 
Yeni alfabe öğrendik 
Cumhuriyet devrimiyle 


Kurduk bir çok fabrikayı 
Yükselttik göğe bacayı 
Döşedik trenlere rayı 
Cumhuriyet devrimiyle 


Emekçi işçilerimiz 
Efendi köylülerimiz 
Candan çalıştık hepimiz 
Cumhuriyet devrimiyle 


İsmail durma devam et 
Devrimimizi ilerlet 
Yaşayacağız biz elbet 


Cumhuriyet devrimiyle. 


İsmail AYDOĞMUŞ 
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CUMHURİYET FAZİLETTİR 


Aşk ateşi düşer öze... 

En güzeli hürriyettir 

Bu aşkile kalbi öze! 
Türkiyemiz hür devlettir 
Cumhüriyet fazilettir. 


Derdimizin tek dermanı 
Cumhuriyet canlar canı 
Atatürk'ün armağanı 
Tükenmeyen bir servettir 
Cumhüriyet fazilettir. 


Kalp bağımsız, düşüce hür 
Gökyüzüne vurduk mühür 
Filizlendi hür tefekkür 
Demokrasi bir nimettir 
Cumhüriyet fazilettir. 


Bilgi arttı, usül arttı, 
Okul arttı, tahsil arttı, 
Tarladaki mahsul arttı: 
Vatanımız bir cennettir 
Cumhüriyet fazilettir. 


Başımız dik, alnımız ak... 
Dalgalan ey şanlı bayrak! 
Coşar gönül, çağlar ırmak... 
Milletimiz hür millettir 
Cumhüriyet fazilettir. 
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Gelip geçse nice sene, 
Gençlik sahip çıkar yine, 
Korunmalı bu hazine: 
Türk gencine emânettir 
Cumhüriyet fazilettir. 


Ozantürk'üm toyumuz var, 
Obamız var, boyumuz var, 
Kahramanca soyumuz var: 
Türk olmak bir meziyettir 
Cumhüriyet fazilettir. 


Sorgun, 1990 


Bayram DURBİLMEZ 
(Ozantürk) 
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CUMHURİYET GÜLÜ 


Havada, harman tozlarıyla altınlaşan bir buğu, 
Anaç bozkırın iğde kokan soluğu 
Ve cılız bir yaz çeşmesinin insancıl sesi... 


Dolup taşıyor gelip gidenle yine 
Çankaya'daki bağ evinin 
Odaları, çardağı, sekisi... 


"—Karadeniz kıyısından Çubuk'a, Elmadağı'na 
Her tarafta can sıkıcı olaylar var!” 
Başkumandan Gazi Paşa'ya, 

Büyük Millet Meclisi Reisi'ne 

Gelen raporları açıklıyor 

Dahiliye Vekili Atâ Bey: 

"— Dün akşam, İnebolu'dan gelirken, hem de 
Şehre on beşinci kilometrede, 

Soyulmuş ve dövülmüş bir yolcu kafilesi... 
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Yara bere içinde, don gömlek, yaya, 
Canlarını zor atmışlar Ankara'ya..." 


Derken, Milli Müdafaa Vekili Kâzım Paşa'da sıra; 
(Tuz biber ekiyor olanlara 

Sayıp söyledikleri onun): 

"— Yürümesi gerekebilir 

günün birinde ordunun, 

Ama ayakkabı yok, kayış yok, 

matara yok! 

Kısa zamanda bulunabilir bunlar; 
Ama, dediğine göre Maliye Vekili'nin, 
Kasada hazır para yok! 

Olması da zamana bağl ve hayli zor!” 


"— Allah hayra tebdil ede!” 

Diye başlıyor ve Arapça kelâm- kibar 

Ve gayet nazikâne bir üslüpla devam ediyor 
Eski Şer'iyye Vekili Abdullah Azmi Efendi: 

"— Gereği gibi yürümüyor diyanet işleri. 

Ola ki maddi ve manevi zararlar 

Doğabilir ve bundan faydalanabilir muhalefet! 
(Kol geziyor yani ortalıkta 

Bağnaz irticayla kör cehalet)... 


Birden, ak sarıklı, ak sakalh, esmer yüzlü ve mor 
Cübbesi içinde sanki bir evvel zaman piri 
Ankara mebusu Atıf Efendi 

(Hiç duymamış gibi ve bir an 

Olsun unutturmak dileği içinde 

tüm üzücü haberleri); 

Son derece yumuşak ve babacan 

Bir sesle soruyor seçim dairesi arkadaşı 

Ve Büyük Millet Meclisi Reisi, Başkumandana: 
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"— Bildir bir gül fidanı vermiştim sana! 
N'oldu, çiçek açtı mı bu bahar? 

Pek dilberdir koncadan yana, 

Bir yol kokladın mı çiçeğini? 

Pek lâtiftir, amma bilmem beğendin mi?" 


Sezmiş gibiydi doğa âşığı Atıf Hoca, 
Dağdağasına rağmen yorucu bir günün, 
(Gerçek dost bozkırın o koskoca 

Al tekerlek güneşi ve bent tanımaz kar 
Sularıyla hürriyetin), yeni aşı 

Halk ağacının yüce dalında, dipdiri 
Koncaya durduğunu CUMHURİYET gülünün... 


Nüzhet ERMAN 


Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi 
Ekim 1986, S: 418, S. 739-740 
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CUMHURİYET GÜNEŞİ 


Cumhuriyetten önce, 
Köle gibiydi millet. 
Sade bir tek kişinin, 
Emrindeydi memleket. 


Yoksulluk, bilgisizlik, 
Sardı dört yanımızı. 
Yaşardık, dişimize 
Takarak canımızı. 


Düşmanlar da üstelik, 
Saldırınca vatana. 
Başkaldırdı Atatürk, 
Yurdumuzu satana. 


Toplanıp etrafına, 
Dünyaya ateş açtık. 
Dört yıl yokluk içinde, 
Kahramanca savaştık. 


Nihayet temizlendi, 
Yabancılardan vatan. 
Cumhuriyet güneşi, 
Parladı işte o an. 


Onun ışıklarıyla, 
Kavuştuk hürriyete. 
Her gün bir bayram etsen 


Azdır cumhuriyete... 


Fahrünissa ELMALI 
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CUMHURİYET MARŞI 


Yurdun tan yerinden 
Doğdu gün ışıkları ülkünün 
Ey genç, karanlıklar 

Savaşı var, atıl ileri! 


Türk'ten yok ulu bir millet 
Türk'e açıktır şan yolu 
Hayat yolu Cumhuriyet. 


Tarih gördü yine 

Hür doğar ve hür yaşar Türkiye 
Yaşa zaferinle 

Ey güzel memleket Türkiye 


Sardı yarasını millet 
Attı tasasın millet 


Yaşa, yaşa Cumhuriyetl 


Söz ve beste: 
Şemsettin ARIK 
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CUMHURİYET SENİ ÇOK SEVİYORUM 


Hiç bitmeyen bir sevgisin içimde, 
Cumhuriyet seni çok seviyorum. 
Yurda bir ışıksın güçlü biçimde, 
Cumhuriyet seni çok seviyorum. 


Temelinde şehitlerin kanı var, 
Yüzbinlerce mehmetciğin canı var, 
İnsanlara değer veren yanı var, 
Cumhuriyet seni çok seviyorum. 


Aydınlığa doğru giden yol sensin, 
Çağdaşlığa kucak açan kol sensin, 
Yükselmenin kökü sensin dal sensin, 
Cumhuriyet seni çok seviyorum. 


Seninle kavuştuk bütün haklara, 
Eşit yaklaşırsın tüm insanlara, 

Büyük önder Atatürkten hatıra, 
Cumhuriyet seni çok seviyorum. 


Dünya var oldukça yaşayacaksın 
Çıkan engelleri hep aşacaksın, 
Demokrasi,laiklikte sen varsın, 
Cumhuriyet seni çok seviyorum. 


Sayende dik durur her zaman başım, 
Seninle bollandı ekmeğim aşım, 
Kutlu olsun 84. yaşın, 


Cumhuriyet seni çok seviyorum. 


Mustafa YILDIRIM 
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CUMHURİYET VAR OLSUN 


Atatürk'ten yadigâr. 
Cumhuriyet var olsun. 
Onunla olduk uygar. 
Cumhuriyet var olsun. 


Bin dokuz yüz yirmi üç. 
Yurda umut, halka güç. 
Ne taht ister ne de taç. 
Cumhuriyet var olsun. 


Ne padişah, ne sultan, 
Yönetenler hep halktan. 
Yaşasın millet, vatan. 
Cumhuriyet var olsun. 


Yönetimin üstadı. 
Özgürlüğün tam adı. 
Yok eden saltanatı. 
Cumhuriyet var olsun. 


Halk için kazanılan. 
Zora düşer yanılan. 
Sığırtmaç der anılan, 


Cumhuriyet var olsun. 


Hüseyin SIĞIRTMAÇ 
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CUMHURİYET'E ŞİİR 


Al atım, doru tayım, al kanım helal sana, 
Sana kavuşmak için kafa tuttum cihana. 


Senin için yüzüstü kaldı tarlam, sabanım, 
Yıllar yıh yas tuttu, yandı yazım, yabanım. 


Senin için kaybettim kolumu, bacağımı; 
Sürümü, otlağımı, evimi, ocağımı. 


Uğrunda ölü diri... Yediden yetmişe dek 
Bütün yurt ayaklandı: taş, toprak, börtü böcek. 


Senin için saçım süpürge etti dullar, 
Senin için tutuştu İzmirler, İstanbullar... 


Senin için kağnılar peşinde giden benim; 
Ateş, kan sellerinde izini güden benim. 


Rüzgâr ol göğsüme dol, ışık ol ısıt beni, 
Kuş ol dalımda şarkı, güneş ol ısıt beni... 


Mehmet Necati ÖNGAY 
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MUSTAFA KEMAL 


Ülkemin işgalde olduğu zaman vardı 
Yoksulluk, sefalet, her yerde buhran vardı 
Vatana can adamış binlerce kurban vardı 
Asil kanda kudreti gördü Mustafa Kemal 
Cumhura Cumhuriyet verdi Mustafa Kemal 


Yakışmazdı asla bu millete esaret 
Kahraman ordumuza veriyordu cesaret 
Boşa değil bu uğraş boşa değil bu zahmet 
Düşmanın direncini kırdı Mustafa Kemal 
Cumhura Cumhuriyet verdi Mustafa Kemal 
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Okulda başöğretmen savaşta başkomutan 
Bir devlet inşa etti bir devrin enkazından 
İlelebet bizimle varolacak bu vatan 
Kanayan yaraları sardı Mustafa Kemal 
Cumhura Cumhuriyet verdi Mustafa Kemal 


Sömürgeci güçlerin işgaline son verdi 

Azim ve gayret ile istikbale yön verdi 

Bütün Türk dünyasına şeref verdi şan verdi 
Kendini millet için yordu Mustafa Kemal 
Cumhura Cumhuriyet verdi Mustafa Kemal. 


Coşkun ARSLAN 
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SEN CUMHURİYET 


Hani demişlerdi Osmanlı hasta 
Atıldı temel Erzurum Sivas'ta 
Edirne'den Kars'a ülkemiz yasta 
Bayrağın alısın sen Cumhuriyet. 


Otuz Ağustos'ta düşmanı boğdu 
Temel ilkelerin birinde yoldu 
Fikirde beslenip başkentte doğdu 
İstiklal adısın sen Cumhuriyet. 


Uygarlık yolunu seninle bulduk 
Çağdışı rejimi geride koyduk 

Tek bir yürek olup sana sarıldık 
Aydınlık yolusun sen Cumhuriyet. 
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Seçme ve seçilme seninle geldi 
Türk halkı uğruna şehitler verdi 
Anadolu'm mutlu, huzura erdi 
Gençliğin kolusun sen Cumhuriyet. 


Demokrasi geldi, saltanat gitti 
Kadın erkek eşit, cehalet bitti 
Atatürk halkına emanet etti 
Karanlık sonusun sen Cumhuriyet. 


Yolumuz bellidir, seni yaşatmak 
Kardeşlik sevgiyle, nefreti atmak 
İlimle yoğrulup bilimle yatmak 
Özgürlük dolusun sen Cumhuriyet. 


Verir canlar uğrunda son nefesi 
Dağdaki çobanın, yoksulun sesi 
Eşitlik adalet hakkın kalesi 
Bereket bolusun sen Cumhuriyet. 


CESİM der ki coşar gönlümün seli 
29 Ekim'de kutlarız seni 

Seksenlik dedemin titrer bedeni 
Bayramlar kurulsun Ey Cumhuriyet! 


Cesim DER 


SENİN İÇİN CUMHURİYET 


Oku oğlum, oku kızım 

Senin için Cumhuriyet 
Dağda kurdum, evde kuzum 
Senin için Cumhuriyet. 


Gazi olduk, şehit olduk 
Hürriyete canlar aldık 
Aç yaşadık, susuz kaldık 
Senin için Cumhuriyet. 


Ayyıldız'a ala verdik 
Ana verdik, bala verdik 
Canımızı pula verdik 
Senin için Cumhuriyet. 


Başta büyük o kumandan 
Düşman sardı dört bir yandan 
Görünmüyor toprak kandan 
Senin için Cumhuriyet. 


Yirmi Dokuz Ekim günü 
Kalabalık meclis önü 
Selamladı dünya onu 
Senin için Cumhuriyet. 


Başımız dik, bakış mağrur 
Ayaz keser, soğuk vurur 
Mehmetçikler nöbet durur 
Senin için Cumhuriyet. 
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Atamızdan bir emanet 
Hür yaşadı yaşar millet 
Türk'e lâyık özgür devlet 
Senin için Cumhuriyet. 


İlelebet Cumhuriyet 
Tarihinden çıkar ibret 
Oku, okut, öğren, öğret 
Senin için Cumhuriyet. 


Atatürk'tür destan yazan 
Genç Aşık der özgür ozan 
Ana, baba, kardeş, kuzen 


Senin için Cumhuriyet. 


Savaş SARIKAYA 
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SİZLERİNDİR CUMHURİYET 


Türkiyemin asil genci 
Atatürk'ten bu emanet 
O nadide, eşsiz inci 
Sizlerindir Cumhuriyet. 


Özgürlüğe sen aç kucak 
Yarınlar size kalacak 
Sonsuza dek tütsün ocak 
Sizlerindir Cumhuriyet. 


Herşeye değer bu vatan 
Sana sundu yüce Atan 

Rahat etsin şehit yatan 
Sizlerindir Cumhuriyet. 


Yurdumuz bizim canımız 
Bayrağımız al kanımız 
Cennettir hür vatanımız 


Sizlerindir Cumhuriyet. 


Mediha Şen SANCAKOĞLU 
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ŞANLI CUMHURİYET 


Kurtuluş Savaşı'nda 
Nice canlar can verdi, 
Benim şanlı milletim 
Son muradına erdi. 


Kandan, aydan, yıldızdan 
Bayrak yaptı kendine, 
Can vererek ulaştı 

Şanlı Cumhuriyet'e. 


Tam yetmişbeş yıl önce 
Atatürk'ten emanet, 
Çağdaşlığa kapımız 

Bu şanlı Cumhuriyet. 


Cumhuriyet şanımız, 
Yıkılamaz, imkansız. 
Her savaşa biz varız 


Yaşasın Cumhuriyet. 


Süleyman SAYLAN 
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YAŞA CUMHURİYET, YAŞA ATATÜRK 


Ulusça kazanmak için hürriyet, 
Tüm Millet olarak ödedik diyet. 
Şehitlerle doğdu bu Cumhuriyet, 
Yaşa Cumhuriyet, yaşa Atatürk. 


Yedi Düvel ile yaparak güreş, 

Mars etti dünyayı atınca düşeş. 
Atatürk'le doğdu ülkeme güneş, 
Yaşa Cumhuriyet, yaşa Atatürk. 


Esaret yakışmaz halkıma benim, 
Bir diyet istersen işte kefeniml 
Veremem hiç ödün; çürüse tenim, 
Yaşa Cumhuriyet, yaşa Atatürk. 


Kem gözle bakmasın hiç bir siyasi, 
Vatanım uğruna olsam da asi, 
Ülkeme yakışan hür demokrasi, 


Yaşa Cumhuriyet, yaşa Atatürk. 


Abbas YURT 
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YAŞASIN CUMHURİYET 


Gölköy adında bir yer varmış Gelibolu'da, 
Televizyonda gösterdiler geçen gün. 
Gelenek edinmiş köy halkı, 

Ben kendimi bildim bileli bu böyledir 
Diyor muhtar. 

29 Ekim'de toptan sünnet ederlermiş çocuklarını.. 
Derken ekranda entarili bir çocuk belirdi, 
Kirvesi tutmuş kolundan, 

Yatırdılar bir kamp yatağına, 

Ardından sünnetçi olacak zat boy gösterdi 
Elinde bıçağıyla, 

Çocuk kaldırdı başını, bağırdı: 

Yaşasın Cumhuriyet diye 

Bunun üzerine de ekran karardı 
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Korkarım bu, sade Gölköy'lülerin değil, umumumuzun, 
Sade küçüklerimizin değil, büyüklerimizin de 

Düştüğü bir tarihsel yanılgı, 

Çünkü sünnet değil, farzdır cumhuriyet... 

(2 Kasım 1980) 

Can YÜCEL 


Bütün Eserleri 4, S. 43 
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YAŞASIN CUMHURİYET 


Türklerin karşısında iki kat eğilenler, 
Yeniden baş kaldırdı, tarihte pes edenler. 
Karıştı Osmanlı'nın gecesi ve gündüzü, 
Unutmuş olmalıydı Türkü tarih bilenler. 


İşgalci askerleri paylaştı yurdumuzu, 

Topladı silahları, dağıttı ordumuzu. 

Yurduma yönelmişti düşmanın dönmüş gözü, 
Çakallar çevirmişti bu hasta kurdumuzu. 


Bir aslan doğdu kurttan, mavi göz, sarı yele, 
Daldı vahşi sürüye olanca heybetiyle. 
Çeliktendi yüreği, cevherdi onun sözü, 
Zafer zafer dolaştı ardında milletiyle. 


Kahretti düşmanları, canlandırdı milleti, 
Başşehiri Ankara, yeniledi devleti. 

Işıktı onun yolu, yere düşmezdi sözü, 

Ve Millet Meclisinde kurdu Cumhuriyeti. 


Bayram edin çocuklar, hakkınız bayram sizin, 
Bu gün en kutsal günü, bayramı ülkemizin. 
Ay yıldızlı bayraklar mavi semanın süsü, 
Sonsuza dek başlarda tacıdır hepimizin. 


Cumhuriyet bizlere ulaştı bin çileyle, 
O kahraman ordumuz birleşti milletiyle. 
Artık mahzun değiller, şehidi ve öksüzü, 


Yaşasın Türk milleti bu yüce devletiyle... 


Kasım KAPLAN 
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YAŞASIN CUMHURİYET 


Çığlık çığlık büyüsün sevincimiz, 
Yaşasın, yaşasın bu cumhuriyet. 
Dağlarda yankılansın gür sesimiz, 
Yaşasın, yaşasın bu cumhuriyet! 


Ellerde yine fenerler, bayraklar, 
İnsan kaynıyor caddeler, sokaklar, 
Bilinen bir türkü söyler dudaklar, 
Yaşasın, yaşasın bu cumhuriyet! 


Dağlar taşlar kuşlar dile gelsin, 
Papatyalar, menekşeler, güller dersin, 
Mutluluklar hep elele versin, 
Yaşasın, yaşasın bu cumhuriyet! 


Gönlümüz sevgiyle, neşeyle dolsun, 
Kalkınsın Anadolu huzur bulsun, 
Aydınlık yarınlar hep bizim olsun, 
Yaşasın, yaşasın bu cumhuriyet! 


Cihan selam dursun al bayrağıma, 
Vatanıma, taşıma, toprağıma, 
Gelin, siz de katılın bu çağrıma, 


Yaşasın, yaşasın bu cumhuriyet! 


Mehmet ALPTEKİN 
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YAŞASIN CUMHURİYET 


Coşkunuz, sevinçliyiz, 
Ayrı, gayrı değiliz, 
Bütün Türkler hep biriz, 
Yaşasın Cumhuriyet! 


Dünyaya şeref saldık, 
Nice ülkeler aldık, 
Alnı lekesiz kaldık, 
Yaşasın Cumhuriyet! 


Atatürk kalbimizde, 
Yürürüz her gün biz de, 
O'nun çizdiği izde, 
Yaşasın Cumhuriyet! 


Türk, askerdir doğuştan, 
Hoşlanırız boğuştan, 
Bize anadır vatan, 
Yaşasın Cumhuriyet! 


Yaşasın vatan ana, 
Bağlıyız candan ona, 
Ne mutlu Türk olana, 


Yaşasın Cumhuriyetl 


Rakım ÇALAPALA 
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Not: Bu e-kitap siirparki.com sitesi tarafından 
ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayın- 
lanmakta olup onu bilgisayarınıza indirebilir- 
siniz ancak kopyalanması, gerçek veya elektronik 
ortamlarda yayınlanması, dağıtılması, satılması 
hususu Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslar- 
arası yasalarla korunmaktadır ve telif hakları 
temsilcisinin önceden yazılı iznini gerektirir. 
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